
 

 

Israel-Palestine: Cuộc sống hai bên hàng 

rào ở Bờ Tây ra sao? 
Thanh Quảng sdb 

Nữ tu Anna Maria Sgaramella, một nhà truyền giáo Comboni sống 

tại tu viện nằm ngay trên Bức tường ngăn cách của Israel, chia sẻ 

với đài Vatican về tình hình ở đó và công việc vì hòa bình của các 

nữ tu Comboni. 

(Tin Vatican - Joseph Tulloch) 

Nếu có ai đi thăm thánh địa thì biết có một bức tường chạy quanh 

tu viện của quí sơ Comboni ở Đông Jerusalem. 

Bức tường được biết đến với cái tên khác nhau là “Rào cản Bờ 

Tây”, “Bức tường ngăn cách”, “Bức tường phân biệt chủng tộc” và 

“hàng rào an ninh”, nó phân chia phần thành phố nằm dưới sự 

kiểm soát của Israel với phần thuộc quyền của Chính quyền Quốc 

gia Palestine. 

 



 

Tu viện của Dòng Truyền giáo Comboni có trụ sở                                  

ngay tại góc tường từ năm 1965. 

Mặc dù tu viện ở phía hàng rào của Israel, nhưng khu vực của các 

sơ thì lại thuộc lãnh thổ Ả Rập và một số sơ điều hành một vườn 

ươm cây cho người dân Palestine địa phương. Những sơ khác làm 

việc với các phụ nữ Bedouin (du mục Ả rập) ở sa mạc hoặc các 

công sở khác nhau của Giáo hội ở Jerusalem. 

Một trong các sơ này là sơ Anna Maria Sparamella, giáo sư thần 

học. Sơ đã cho đài Vatican biết về công việc xây dựng hòa bình 

của các sơ truyền giáo Comboni và vị trí mong manh của họ bên 

bức tường ngăn cách. 

Trung tâm giáo dục 

Trước khi xung đột bùng nổ, các sơ điều hành một số công việc 

mục vụ khác nhau cho người dân Palestine địa phương như: vườn 

ươm, làm việc với phụ nữ và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. 

Sơ Sgaramella giải thích, các vườn ươm ra đời do yêu cầu của 

người dân địa phương. Những người Bedouin (Ả rập du mục) gần 

đó muốn con cái của họ "được học nội trú hay bán trú", vì với 

cách sống là những người du mục, "họ đã quen với việc sống ở 

ngoài trời với thiên nhiên nên khi đến trường, các em gặp khó 

khăn khi phải ép mình vào lớp học và phải ngồi một chỗ...” 

Một số các lớp học được tổ chức trực tiếp tại tu viện, nhưng một 

số nữ tu phải đi vào các vùng sa mạc, nơi người Bedouin sinh 



sống. Vì không thể xây dựng các cơ sở cố định ở đó nên các sơ 

dạy học trong những nhà chòi tạm bợ. 

Sơ Sgaramella cho biết, những vườn ươm này đã trở thành “trung 

tâm văn hóa dành cho người lớn”, nơi để người Bedouin cùng 

nhau thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng của họ. 

 

 

Nhà trẻ của chị em nhà Combini, giáp ranh giới Bờ Tây 

Tác động của chiến tranh 

Khi được hỏi về tác động của tình trạng bạo lực hiện nay đối với 

các hoạt động của dòng, Sơ Swaramella cho hay nhiều hoạt động 

trong đã phải tạm ngừng. 

Các nữ tu sống “bên kia bức tường” đã phải quay trở lại tu viện 

và công việc với người Bedouin hiện phải ngưng hoàn toàn. 

Hơn nữa, khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra, bom xăng do người 

biểu tình Palestine phóng về phía trạm kiểm soát của Israel gần 

đó đã rơi xuống tu viện, đốt cháy một phần của nhà trẻ. 

Nhưng dù hoàn cảnh ra sao, Sơ Sgaramella cho biết, hiện tại 

trung tâm đã mở cửa trở lại, chào đón các em Palestine từ cả hai 

bên của bức tường trở về trung tâm. 

Sơ nói, mục tiêu của những hoạt động giáo dục này là “phá bỏ” 

rào cản bao quanh khu nhà dòng. 



Sơ giải thích: “Điều tôi muốn nói là mục tiêu của chúng tôi chứng 

tỏ rằng người khác - cho dù họ là người Do Thái, người da đen, 

người Ấn Độ, hay một sắc tộc, tôn giáo hay đất nước nào đi nữa – 

họ vẫn là anh chị em của tôi.” 

Những con đường hướng tới hòa bình 

Trên thực tế, những người sống bên ngoài khu vực này có thể 

đóng góp gì vào việc xây dựng hòa bình ở đó? 

Sơ Swaramella có hai suy nghĩ: 

Điều đầu tiên chúng ta có thể làm là đánh giá cao và ủng hộ công 

việc của nhiều người sống ở cả hai phía, những người “cố gắng 

sống hiệp thông và hiệp nhất trong những thời kỳ chia rẽ và bạo 

lực”. Sơ nhấn mạnh, đây là những số liệu "có thể được tìm thấy ở 

cả hai bên Israel và Palestine." 

Thứ hai, Sơ Sgaramella nói, chúng ta có thể nỗ lực hướng tới “sự 

hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình của cả hai bên” và cố gắng 

“chấp nhận cả hai bên”. 

Sơ giải thích, điều này trước hết có nghĩa là “tố cáo bạo lực” của 

cả hai bên. 

Sơ nói, nó cũng liên quan đến việc “công nhận quyền của mọi 

người”, trong trường hợp này, có nghĩa là thừa nhận rằng “cả hai 

dân tộc đều có nhu cầu và quyền sống với đất đai”. 


